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Omdat jij lid bent. 
Duh...1

Jullie zitten gezellig in  
hetzelfde team!5

2
Ze krijgen een gaaf  
starterspakket.

3
Ze krijgen vier keer per  
jaar het MikMak-clubblad.

4
Ze mogen gratis naar  
MikMak-events.

Waarom je vrienden en vriendinnen  
ook lid van MikMak moeten worden:

Waar wacht je nog op? Ga naar www.mikmakkers.nl en meld je vrienden en 
vriendinnen aan. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
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UitgeMikMakt?

Jammer! Hopelijk heb je een leuke tijd gehad als MikMakker. Afmelden is eenvoudig. Stuur een 
mail naar mikmak@oss.nl. Je MikMakspullen kun je inleveren bij de gemeentewerf (adres: Singel 
1940-1945, nummer 300). Daar maken wij nieuwe MikMakkers blij mee. Bedankt voor je inzet!

Wil jij hier de volgende keer 
staan? Stuur dan je leukste 
foto in je MikMak-outfit én 
vijf vingers in de lucht naar: 
mikmak@oss.nl!
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World 
Cleanup Day
Duizenden mensen gaan op vrijdag 
20 september met zijn allen de straat 
op. Dan is het namelijk weer World 
Cleanup Day! Op deze dag maken 
veel mensen hun buurt schoon. Doe je 
mee? Trek dan je hesje aan en neem je  
afvalknijper mee. Zo herkent iedereen 
jou als MikMakker. Succes!

Op zondag 6 oktober is het weer MikMakkersdag! Als het goed is, 
heb je je allang aangemeld. Gaaf! Dan zien we je vast. Dit keer is 
de MikMakkersdag bij Strand Tien (adres: Gielekespad 10 Oss). 

We hebben weer een superleuk programma voor 
je! Ponyrijden langs het water, boomklimmen, 
meevaren met de Reddingsbrigade en samen 
plastic vissen, bamboebouwen, lasergamen, 
boogschieten… en nog veel meer!

En wat denk je van de voorstelling van 
Trashbeatz uit België? In deze voorstelling 
wordt muziek gemaakt met afval! Tot slot is er 
een superleuke workshop: van zooi naar mooi. 
Benieuwd wat dat is? Verderop in dit clubblad 
lees je er alles over.

Heb jij er net zoveel zin in als wij? Dan wordt het 
een supergave dag! Wij hebben er in ieder geval 
heeeeeeel veel zin in!

Aanmelden voor de MikMakkersdag kan 
nog tot 20 september, via onze website: 
mikmakkers.nl.

Paarden- en ponydag
Hou je van paarden? Of van pony’s? En heb je altijd al eens een 
ritje willen rijden? Of heb je zin in andere leuke activiteiten? Kom 
dan naar de paarden- en ponydag bij stadsboerderij De Elzenhoek.  

De paarden- en ponydag is op woensdag 
23 oktober. De dag duurt van 12.00 tot 
16.00 uur. Je kunt een ritje maken op een 
van de pony’s in de wei, je eigen hoefijzer 
versieren, kijken hoe een paard getraind 
wordt of de hoefsmid helpen. 

En wil je meer weten over het coachen 
van paarden? Goed nieuws! Paardencoach 
Rob is er ook. En nog een tip: de pony’s 
van de kinderboerderij worden heel graag 
lekker geborsteld.

LEUK OM TE DOEN
ZIEN WE JOU OP DE 

MIKMAKKERSDAG?
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NOG GEEN 
VRIENDENBOEKJE

Naam:

Leeftijd:

Woonplaats:

Kennismaken met  
  mikmakkers

Afval op straat vind ik:

Ik ruim het liefst samen op met:

Dit eet ik heel graag: 

En dit lust ik echt niet: 

Hier heb ik voor het laatst opgeruimd:

Hier ben ik fan van:

Wie ben ik?Wie ben ik?

Later word ik:

Mijn grootste droom: 

Mijn favoriete Mijn favoriete 
film  

tv-programma
boek

Mijn hobby's:

Mijn lievelingsvak 
op school:

Daarom ben ik
 MikMakker
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Als de stofzuiger ermee ophoudt, of de waterkoker, of je race-
auto… Dan hoef je vaak helemaal geen nieuwe te kopen. Bij een 
Repair Café helpen ze je met repareren. Hoe gaat dat precies?

Maar eerst: hoe maak je een natuurschilderij?

1.  Verzamel blaadjes en andere natuurlijke 
materialen uit de natuur. Zoals dennenappels, 
eikeldopjes en takjes. 

2.  Zoek een goede plek voor je kunstwerk. Het 
liefst een plek waar de grond één kleur heeft.

3.  Ga los! Maak een mooi natuurschilderij. 
Bijvoorbeeld van een bosdier. Of 
een fantasiedier!

4.  Leg er een lijst omheen. Die maak je van takken 
of dennenappels. Zo valt je kunstwerk beter op.

Níet opruimen 

Je natuurschilderij mag gewoon blijven liggen. “Al die 
mooie blaadjes zijn namelijk een soort boterhammen 
voor de natuur”, legt Wouter uit. “Ze verdwijnen 
langzaam in de grond. En daardoor groeien er in de 
lente weer nieuwe planten en bomen. Vooral níet 
opruimen dus!”

Bewonderen

Misschien komt Wouter je dier wel tegen in het 
bos. En wandelaars kunnen het bewonderen. Of 
je kunt zelf een keer teruggaan om te kijken of 
het er nog ligt. Ook daarom is het leuk als je je 
kunstwerk achterlaat!

Grijper mee

Wouter heeft nog een tip. “De allermooiste blaadjes 
hangen soms nog aan de bomen. Die gaan er toch 
binnenkort vanaf vallen. Omdat het herfst is mag je er 
wel een paar plukken voor je natuurschilderij.” Neem 
je grijper dus mee. Handig als je nét niet bij een 
blaadje kunt. Of als je zwerfafval ziet natuurlijk!

Gratis gemaakt

Bij een Repair Café hoef je niets te betalen. Maar het mag wel! Het geld gebruiken ze om nieuw 
gereedschap te kopen. Want de monteurs? Die verdienen niets. Ze werken vrijwillig. Wist je 
trouwens dat je ook je fiets kan laten maken? En kleding kunt laten repareren? Superhandig!

Wie maakt het mooiste natuurschilderij?

Heb je een mooi natuurschilderij gemaakt? 
Maak een foto en stuur die naar mikmak@oss.nl. 
Het mooiste natuurschilderij krijgt een plek in het 
volgende clubblad.

1. Spullen brengen

Mensen brengen kapotte spullen naar een Repair 
Café. In Oss zitten er vier. En ook in Herpen, Megen, 
Berghem en Oijen is er een Repair Café. Daar staan 
reparateurs elke maand voor iedereen klaar. 

2. Opschrijven

Iemand van het Repair Café schrijft op wat mensen 
brengen. Meestal zijn het apparaten met een stekker. 

3. Onderzoeken en repareren

Een monteur controleert alle kabels. En meet de 
stroom door. Zo zoekt hij uit waarom een apparaat 
het niet meer doet. Daarna probeert hij het 
apparaat te maken.

4. Onderdelen regelen 

Is er een nieuw onderdeel nodig? Soms heeft de 
monteur het liggen. Of hij vertelt waar het te koop is. 
Dan komt de klant later terug.

5. Gebruiken

Van elke vijf kapotte apparaten gaan er vier weer 
heel de deur uit. Die zijn weer te gebruiken. Veel hè! 

Ga los in het bos! 

MAAK JE EIGEN 
NATUURSCHILDERIJ
Rood, geel, bruin. In de herfst hebben blaadjes 
de mooiste kleuren. Daar kun je perfect een 
natuurschilderij van maken. Gewoon in het 
bos! Boswachter Wouter van Dungen vertelt 
waarom dat zo’n goed idee is.

AFVALSTROOM
Van kapot naar heel

1

2

4

5

3

4_

88 99



Maken jullie eigenlijk ook speelgoed?

“Jazeker! Laatst nog een houten trein. Een 
brandweerwagentje. En een sprekende 
pop. Dat was trouwens wel veel werk. 
Iemand had geprobeerd de pop te lijmen. 
Die lijm moest er eerst weer helemaal af. 
Een monteur heeft de pop daarom mee 
naar huis genomen. Na drie maanden was 
het gelukt en praatte de pop ook weer! 
De mevrouw die hem kwam halen was 
helemaal gelukkig. Want het was een heel 
oude pop. En nu kunnen haar kleinkinderen 
er weer mee spelen.”

Mogen kinderen ook dingen brengen?

“Ja, we maken ook graag kinderen 
gelukkig. Dus kom je kapotte speelgoed 
maar brengen!”

“WE MAKEN 
VEEL MENSEN 

GELUKKIG”

Op de vorige pagina kon je al lezen hoe een Repair Café werkt. 
De monteurs daar doen bijzonder werk. Soms maken ze mensen 
namelijk bijzonder gelukkig! Gerard Rutten van het Repair Café 
vertelt er meer over.

“We helpen mensen om spullen te repareren. 
Daardoor komt er minder afval, en dat vinden we 
belangrijk. Maar in onze naam zit ook het woord 
Café. Mensen kunnen ook bij ons langskomen om 
te kletsen”, legt Gerard uit.”

Waar kletsen jullie dan over?

“Vaak over het apparaat dat we maken. We leren 
mensen hoe ze dingen zelf kunnen repareren. En 
hoe ze voorkomen dat iets kapot gaat. Als je de 
zak van een stofzuiger op tijd vervangt, gaat ‘ie 
bijvoorbeeld veel langer mee. Ook horen we veel 
bijzondere verhalen. Als mensen ons bijvoorbeeld 
vertellen waaróm ze iets willen laten repareren.”

Vertel eens zo’n bijzonder verhaal?

“Er kwam een keer een mevrouw met een klok 
waar een vliegtuig op was vastgemaakt. Haar man 
had die klok ooit gekregen. Hij was namelijk de 
eerste die met dat type vliegtuig had gevlogen. Die 
klok deed het al jaren niet meer. Maar nu was de 
man overleden. Daarom wilde de vrouw hem graag 
laten repareren.”

Was dat veel werk?

“Dat viel enorm mee. De monteur schroefde 
de klok open. En toen bleek… dat er gewoon 
batterijen in zaten! Dat wist die mevrouw helemaal 
niet! Ze was echt ontzettend blij toen de klok het 
weer deed.”

Geen bier
In de naam Repair Café zit het woord 
café. Maar bier kun je er niet krijgen. 
Ze schenken er gewoon koffie en thee. 
Dat is fijn als je even moet wachten 
op je reparatie.

Meer weten over de Repair Cafés in 
de gemeente Oss? Check de website 
repaircafeoss.nl.
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Zonde, want er zitten waardevolle materialen 
in e-waste. En die verdienen een tweede leven. 
Van sommige apparaten kunnen we maar liefst 
95% hergebruiken. 

Daarom is er de E-Waste Race. Het is een wedstrijd 
die ook in Oss wordt gehouden. Dit jaar doen 
er  negen scholen uit Oss aan mee. Tussen 16 
september en 10 oktober zamelen zij zoveel mogelijk 
e-waste in. De school die hiermee de meeste punten 
verdient, is de winnaar en wint een schoolreis!

In Oss doen de volgende scholen mee: 
• OBS Mettegeupel
• De Lockaert
• Kindcentrum Sterrebos
• SBO Het Baken
• Klimop
• Sint Lambertus
• De Linde
• Mozaïek
• Kleurenbos

Zit jouw school er ook bij? Veel succes!

Meer weten? Kijk op Raceagainstwaste.org.

Kermisactie: geslaagd!
Wauw! Wat hebben er veel MikMakkers geholpen om het kermisterrein op te 
ruimen! Ondanks de regen waren er veel kleine en grote MikMakkers in actie. 
Op het laatst moest je écht goed zoeken om nog ergens zwerfafval te vinden, 
zó schoon was het. Namens het kermisteam: alle MikMakkers superbedankt! 
De beloning van wethouder Dolf smaakte lekker en de kermismuntjes werden 
dankbaar ontvangen. Toppers!

Oranje hondenpoep
Heb jij ze zien liggen? Oranje drollen! Dat hebben mensen van Ruwaard Schoon 
gedaan. Zij zijn de hondendrollen in hun wijk namelijk zat. Met een spuitbus 
hebben ze twee weken lang alle hondendrollen oranje gespoten. Met 
milieuvriendelijke verf natuurlijk, want in de Ruwaard houden ze van de natuur. 
Nu maar hopen dat de eigenaren van de honden de hint begrijpen, en de 
hondenpoep voortaan netjes opruimen.

Nieuwe looks 
voor vuilniswagen
Wauw, wat zijn ze mooi geworden! De inzamel-
voertuigen van de gemeente hebben allemaal 
nieuwe stickers gekregen. Met deze vrachtwagens 
haalt de gemeente afval op (ook bij jou thuis). Of 
beter gezegd: grondstoffen! Want afval kunnen we 
perfect hergebruiken. Heb jij de vrachtwagen met 
de nieuwe looks al zien rijden?

Een betere wereld begint… 

OP ZOLDER!
Wist je dat de helft van het elektronisch afval in 
Nederland niet wordt ingezameld? Elektronisch afval 
is alles waar een stekker aan zit of waar batterijen 
in moeten. Laptops, keukenmachines, tv’s, je oude 
radiografisch bestuurbare auto… 

       AFVAL... 
GRONDSTOF 
     OM SAMEN 
 IETS MOOIS VAN    
     TE MAKEN!

       AFVAL... 
GRONDSTOF 
     OM SAMEN 
 IETS MOOIS VAN    
     TE MAKEN!

       AFVAL... 
GRONDSTOF 
     OM SAMEN 
 IETS MOOIS VAN    
     TE MAKEN!
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Met afval kun je prima knutselen. En het is nog 
gratis ook! Daan Mijnders en Trea van 
Meel vinden dat een goed idee. Op 
de MikMakkersdag geven ze 
daarom een workshop: Van 
zooi naar mooi. Iedereen die 
meedoet mag een TorOss 
maken. “Dat is een ossenkop 
van afval dat je zelf hebt 
verzameld”, vertelt Daan.

Waarom een ossenkop?

“Oss is natuurlijk bekend als het Ossenkoppenrijk. 
Maar in het woord TorOss zit ook een stukje van het 
Spaanse woord torro. Dat betekent stier. We gebruiken namelijk 
kunst van de beroemde Spaanse kunstenaar Pablo Picasso als 
inspiratie. Hij tekende en schilderde ook stieren en ossen.”

Is het moeilijk?

“Nee hoor! Het is wel belangrijk dat je genoeg zooi 
meebrengt om te knutselen. En zorg in elk geval voor 
een grote plastic melkcontainer. Of een fles waar 

bijvoorbeeld wasmiddel in heeft gezeten. Want dat is 
de basis voor je ossenkop. Trea en ik zijn al hard aan 

het sparen. Maar we moeten wel héél veel melk drinken 
als honderden MikMakkers een melkcontainer nodig 

hebben. Wil je zeker meedoen? Dan kun je er het beste zélf 
eentje meenemen.”

Wat gebeurt er met de 

ossenkoppen?

“Na de workshop maken 
Trea en ik een groot 

kunstwerk van alle ossenkoppen. 
Misschien spuiten we het wel 

goud! Dat kunstwerk zetten we in het 
gemeentehuis. Iedereen die langskomt, 

kan het dan bekijken. Na een tijdje halen we 
het kunstwerk weer uit elkaar. Dan kun je je eigen 

TorOss ophalen en thuis neerzetten.”

Wat vinden jullie eigenlijk van MikMakkers?

“Jullie zorgen voor de aarde. Dat vinden we ontzettend goed!”

Ken jij die gouden ossenkoppen in Oss? 
Vast wel. Ze vallen nogal op. Op de 
komende MikMakkersdag (6 oktober) 
kun je zelf je eigen ossenkop maken. 
Van afval! Kunstenaars Daan en Trea 
helpen je. En van alle ossenkoppen 
maken ze één groot kunstwerk.

Volg de workshop op 
de MikMakkersdag

Neem je zooi mee
Voor het maken van een TorOss heb je knutselmateriaal nodig. Verzamel dus vast:

• Een plastic sap- of melkcontainer
• Of een andere grote plastic fles
• Mooie verpakkingen van plastic, folie of karton 
• Doppen en kurken
• Eierdozen
• Alles wat je nog meer kunt gebruiken

Misschien raap je buiten de mooiste dingen op. Of je bewaart thuis verpakkingen. 
Maak je alles wel even goed schoon voor je het meeneemt naar de workshop?

MikMakkersdag: 
Strand Tien
De MikMakkersdag is op zondag 6 oktober. Let op: we houden de 
MikMakkersdag dit keer bij Strand Tien. Het adres: Gielekespad 10. 

Wat was daar zo bijzonder aan?

“Picasso had een heel eigen stijl. Hij zette bijvoorbeeld een oog of 
een hoorn net niet op de juiste plek neer. En toch zie je meteen: dit 
is een os. Dat kun jij ook proberen! Want elke TorOss mag er anders 
uitzien. Je ontwerpt hem helemaal zelf.”
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MIKMAKKERS IN ACTIE

DEZE KANJERS HEBBEN 

MIJ GEVONDEN! LEKKER BEZIG

TWEE STOERE

MIKMAKKERS OP HET

WATER: CHRIS EN QUIN!

LEERLINGEN VAN KINDCENTRUM DEAVENTURIJN WAREN TE GASTOP HET DUURZAAMHEIDSPLEIN.

KAPITEIN CHRIS MET MIKMAKKERS

MATROZEN TEUN, LIEKE, GIJS EN 

SARA, JINTHE EN MATTHIJS.
DE TOPPERS THIJMEN EN JASMIJN

MAAKTEN DE HORZAK SCHOON. 

EEN HELE VOLLE ZAK AFVAL

VERZAMELDEN ZE. GROTE KLASSE!

JAXY STAAT AL KLAAR 
MET HAAR EMMER

JOEP RUST EVEN UIT NA HET OPRUIMEN BIJ DE ELZENEIND.GOED GEDAAN JOEP!

KIJK DEZE VIER STOER MIKMAKKERS

EENS HARD WERKEN. GOED BEZIG!

WIES
JIPPIE

SEMDONNAJASPER
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HERFSTPUZZEL

Breladen   B . . . . . . .

   Spnenwienb   S . . . . . . . . .

 Popmeon   P . . . . . .

  Ehekoron   E . . . . . . .

Dneepnpenal    D . . . . . . . . . . 

   Skalehknuis   S . . . . . . . . . .

 Ksatajen   K . . . . . . .

  Rdsoorjotbe   R . . . . . . . . . .

Poelenstadd   P . . . . . . . . . .

   Elge    E . . .

 Praapul   P . . . . . .

  Rajegens   R . . . . . . .

Psst… weet je een woord niet? 
Kijk dan eens naar de plaatjes 
op deze bladzijde. Misschien 

helpen die je wel.

Heb je alle woorden gevonden? Mail dan een foto naar 
mikmak@oss.nl. Uit alle goede antwoorden trekken we 
één winnaar. Die wint een leuke prijs!

Dit heb je nodig

• Grote dennenappels
• Vogelpindakaas (of pindakaas zonder zout)
• Soepkom met vogelzaad en fijngestampte eierschalen
• Stevig touw
• Mes om mee te smeren

Zo maak je het

• Knip een stuk touw af van ongeveer 30-40 centimeter.
•  Knoop dit aan de bovenkant vast aan de 

dennenappel.
•  Smeer met je mes de pindakaas op de dennenappel 

en in de openingen.
•  Rol je dennenappel door de kom met het vogelzaad.

Als eerste zoek je een paar mooie, stevige 
bladeren. Bijvoorbeeld bladeren van hulst 
(die zijn nog groen), een kastanjeblad of een 
eikenblad. Maak de bladeren goed schoon en 
droog ze een paar uur onder een stapel boeken. 

Smelt wat chocolade in een schaaltje boven 
een pannetje heet water (vraag thuis om hulp). 
Op de achterkant van de bladeren doe je met 

een kwastje een beetje olie. Dan kwast je de 
chocolade erop. Leg de bladeren een paar 
minuutjes in de koelkast. Doe er daarna nog een 
laagje chocolade overheen.

In de koelkast wordt de chocolade hard (een 
uurtje is vaak lang genoeg). Haal de bladeren 
voorzichtig van de chocolade af en… klaar is 
je eigen chocoladeblad!

HERFST-
KNUTSELEN
In de herfst vind je natuurlijk overal prachtige 

bladeren. Verzamel de mooiste en maak er je 

eigen chocoladeversie van! Dat wordt smullen…

HELP DE VOGELS
Niet alleen in de winter, maar ook in de herfst kunnen sommige vogels al 
wat extra hulp gebruiken bij het zoeken naar voedsel. We maken pindakaas-

dennenappels voor ze. Dan hebben ze lekker wat te eten. En we doen er wat 
eierschaal doorheen, dat is gezond voor ze én ze lusten het graag.

Help! De wind heeft alle herfstwoorden door elkaar geblazen. 
Zie jij welke woorden je kunt maken van de letters? De eerste 
letter van ieder woord staat al op de goede plek.
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ZOEK DE 
MIKMAKKER
Dat MikMakkers goede speurneuzen zijn,  
weet je natuurlijk allang. Toch is deze 
zoekplaat geen makkie! Vind jij Soffie? 
Stuur je foto naar mikmak@oss.nl en wie  
weet sta jij in het volgende clubblad!

SOFFIE
(ZOEK MIJ)


