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Omdat jij lid bent. 
Duh...1

Jullie zitten gezellig in  
hetzelfde team!5

2
Ze krijgen een gaaf  
starterspakket.

3
Ze krijgen vier keer per  
jaar het MikMak-clubblad.

4
Ze mogen gratis naar  
MikMak-events.

Waarom je vrienden en vriendinnen  
ook lid van MikMak moeten worden:

Waar wacht je nog op? Ga naar www.mikmakkers.nl en meld je vrienden en 
vriendinnen aan. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

EN JULLIE MAKEN JE BUURT EN JULLIE MAKEN JE BUURT 
NATUURLIJK SCHONER!NATUURLIJK SCHONER!
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Hoe is het met Boeddha? 14

Rik is houtkunstenaar 8

Statiegeld op blikjes 10

Jeugdburgemeester Max 6

Knutsel en puzzel 18

Lentebingo! 20

Wil jij hier de volgende keer 

staan? Stuur dan je leukste 

foto in je MikMak-outfit én 

vijf vingers in de lucht naar: 

mikmak@oss.nl!
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Feest op de 
kinderboerderij
Zin in een leuke activiteit met Pasen? Kom dan 
naar kinderboerderij De Elzenhoek. 

Op Tweede Paasdag (10 april) geven ze een feest, compleet met 

ponyrijden, schminken en knutselen. En de echte waaghalzen 

testen hun balans op het evenwichtsparcours! In de 

meivakantie (3 mei) is er ook van alles te doen, en op Tweede 

Pinksterdag alweer (29 mei). 

Op 28 juni komt de knuffeldierendokter op bezoek. Heeft jouw pop 

of knuffel verzorging nodig? Kom dan tussen 14.00 en 16.00 uur 

langs in het Verwonderhuis (in de boerderij van De Elzenhoek). 

Adres De Elzenhoek: 

Anna van Schuurmanstraat 602, Oss.

Hoe meer mensen meehelpen, hoe schoner ons land wordt. Doe je 

ook mee? Trek je hesje aan, pak je knijper en nodig je vrienden en 

vriendinnen uit. Samen maken we Nederland schoon!

Enne… Let ook op lege blikjes. Daar zit per 1 april statiegeld op! Dus 

wie weet verdien je mooi wat bij terwijl je de natuur schoonhoudt.

Wandel naar  
je school-dag
Op 6 april is het ‘Wandel naar je werk-dag’. Ja, je 

leest het goed: op 6 april wandelen heel veel mensen 

naar hun werk. Ze laten de auto dus staan, en dat is 

goed voor het milieu en de natuur. 

Er is nog geen officiële Wandel naar je school-dag, 

maar… we kunnen het natuurlijk wél gewoon doen! 

Vraag thuis of je mee kunt doen. Het leukste is het 

als je ouders (of verzorgers) zelf óók mee wandelen! 

Speel je mee?
Natuurspeeltuin Megen is jarig! De gezellige 

speeltuin bestaat alweer vijf jaar. En dat vieren 

ze op 27 mei, met een dag vol leuke activiteiten. 

Kom je ook langs? Tussen 10.00 en 16.00 uur is 

het supergezellig! 

Adres Natuurspeeltuin: 

Maasdijk, Megen.

GRATIS NAAR DE FILM 
(in het water!)
Wil jij een leuke film kijken… in je 
zwemkleren? Dat kan! Want Golfbad 
Oss wordt binnenkort omgetoverd tot 
een echte bioscoop. En jij kunt kaarten 
winnen!

Op 31 maart is de film Oeps! Kids overboord te zien in 

het Golfbad. Voor en na de film zijn er ook nog leuke 

activiteiten in het zwembad. Zoals vissen naar plastic 

soep. De middag duurt van 15.30 tot 19.30 uur.

MikMakkers kunnen 3 x 4 toegangskaartjes winnen. Wat 

je daarvoor moet doen? Simpel. Stuur een mailtje naar 

mikmak@oss.nl en wie weet ben jij een van de winnaars!

Let op: 31 maart is al snel! Vraag thuis dus snel of je kunt. 

Ook handig om te weten: ieder kind moet een begeleider 

meenemen (bijvoorbeeld je vader of moeder).

Landelijke 
Opschoondag: 
help je mee?
Het is bijna Landelijke Opschoondag! Op 18 maart 
is het zover. Dan gaan in het hele land mensen 
op pad om hun omgeving schoner te maken. 
Bijvoorbeeld door zwerfafval te verzamelen.

Skòn schip vaart die dag ook, 

stap jij ook aan boord?
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 JEUGD-
BURGEMEESTER 
     MAX

In Oss hebben we een 
burgemeester. Dat is natuurlijk 
geen nieuws. Maar wist je dat 
we ook een jeugdburgemeester 
hebben? Hij heet Max Smits, is 
10 jaar en was al bij heel wat 
belangrijke gebeurtenissen. 
Extra leuk: Max was 
jarenlang MikMakker!

Max, vertel. Wat is een jeugdburgemeester?

“Dat betekent dat je plannen maakt die belangrijk 

zijn. Dat doe ik samen met drie jeugdwethouders. 

Ook overleggen we met ouders en met mensen van 

de gemeente. Vindt iedereen het een goed plan? Dan 

gaan we kijken of we het kunnen uitvoeren.”

Heb je daar een voorbeeld van?

“We zijn bezig met een plan voor een 

complimentenbak. Dat is een prullenbak die iets zegt 

als je er afval in gooit. Zoals: ‘Goed gedaan’. Hierdoor 

krijgen mensen meer plezier om de prullenbak te 

gebruiken, en dus belandt er minder afval in de 

natuur.”

Heeft het altijd met afval te maken?

“Nee hoor. We hebben bijvoorbeeld ook een idee 

voor kinderen van vluchtelingen. We willen een paar 

keer per jaar een speciale dag voor hen organiseren. 

Op die dag krijgen ze een rondleiding door Oss, 

door Osse kinderen. Zo voelen de vluchtelingen 

zich sneller thuis in Oss. Ook zijn er plannen voor 

basisschoollessen bij de kinderboerderij. In deftige 

woorden: een educatief schoolreisje.”

Wat doet een jeugdburgemeester nog meer?

“Veel overleggen, bijvoorbeeld met de 

jeugdwethouders. En soms ben ik bij belangrijke 

gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas, of 

carnavalszondag. Spannend? Niet echt. Hoe meer 

mensen er zijn, des te leuker ik het vind.”

Enne… Je bent MikMakker geweest!

“Klopt, net als mijn zus Linde en mijn broer Loek. We 

wonen in een wijk met veel water en slootjes. Daar 

haalden we vaak afval uit. Eén keer hebben we zelfs 

een matras opgevist. Dan denk ik: ‘Yes, weer een 

paar levens gered!’ Want van dat matras kunnen de 

vissen en andere dieren mooi niet meer eten.”

Wat is leuker: je kamer opruimen of 

afval opruimen?

“De stad schoonhouden voelt heldhaftig: je maakt de 

natuur schoner en dat is belangrijk.”

Wat zou je tegen de MikMakkers 

willen zeggen?

“Jullie zijn goed bezig. Geef niet op en blijf 

zo doorgaan.”

Heb je nog een handige tip?

“Als je afval tegenkomt in de natuur, en het is te groot om mee 

te nemen, vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld aan je ouders of aan 

vrienden. Met meer mensen kun je het misschien wél opruimen. 

Nu ik erover nadenk… Misschien word ik zélf wel weer MikMakker!”
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RIK IS HOUTKUNSTENAAR

Rik vertelt: “Ik gooide als kind nooit iets weg. Net als 

mijn broer trouwens. Samen liepen we vroeger 

door de wijk om spullen te verzamelen. Een soort 

MikMakkers dus, ha ha! En eigenlijk is dat mijn hele 

leven zo gebleven.”

Eerste tafel

Toen Rik ontdekte dat er veel hout wordt vernietigd, 

kwam hij in actie. Bij de milieustraat in Oss vroeg hij 

of hij het oude hout mocht hebben. Van het eerste 

hout maakte hij een tafel… voor de burgemeester. 

Die vond de tafel zo mooi, dat ze er nóg meer 

wilde (voor in andere kamers). En zo bleef het 

bedrijf groeien. 

Het hout waar Rik mee werkt, heeft vaak al een 

heel leven gehad. Het afvalhout komt overal 

vandaan zoals: 

• Uit gesloopte gebouwen

• Van oude of zieke bomen

• Van oude meubels

Nieuw leven

Rik vindt het leuk dat hij werkt met hout uit 

Oss. “Stel je voor dat je opa of oma naar het 

bejaardenhuis gaat. Dan hebben zij hun oude 

meubels niet meer nodig. Wij geven ze een nieuw 

leven en maken er nieuwe meubels van. Wist je 

bijvoorbeeld dat we veel tafels maken voor scholen? 

Misschien zit je zélf wel aan een tafel van oud hout!”

Hoe maken Rik en zijn collega’s van dat oude hout 

nou mooie nieuwe tafels? Je ziet het op deze foto’s!

Volgens Rik Ruigrok bestaat er geen afval. Hij vindt dat je van afval 
prima nieuwe dingen kunt maken. In zijn bedrijf (dat Herso heet) 
maken ze van oud hout supermooie dingen, zoals tafels, vloeren 
en wanden (muren). 

Op bezoek in de werkplaats

Wil je de werkplaats van Rik en zijn collega’s in het 

echt zien? Dat kan! Op vrijdagmiddag zijn er vaak 

schoolklassen op bezoek. Vraag aan je meester of juf 

of ze Rik even bellen. Wie weet sta jij binnenkort in de 

houtwerkplaats! (telefoonnummer Rik: 0412 292 090)

Er is zojuist een nieuwe lading hout 

aangekomen in de werkplaats.

Spijkers in het hout? Die 

kan Rik niet gebruiken. 

Ontspijkeren dus!

Soms zitten er in het hout 

kleine gaatjes. Maar niet 

als Peter langs is geweest! 

Met een mengsel van 

zaagsel en hout stopt hij alle 

gaatjes dicht.

Henk schuurt het hout totdat 

het mooi glad is. Deze tafel 

wordt de vergadertafel van 

een groot bedrijf. 

Hier zie je de lijmwand, 

waar stukken hout op 

elkaar worden gelijmd.

STAP 2: VERZAMELEN

STAP 3: ONTSPIJKEREN

STAP 4: LIJMEN

Aan de zaagtafel zaagt 

Rik houten panelen op 

de juiste lengte. 

STAP 6: ZAGEN

Glenn inspecteert de op elkaar 

gelijmde stukken hout. Zitten de 

planken mooi en stevig op elkaar?

STAP 5: INSPECTEREN

Rik met zijn vrienden van 

het Duurzaamheidsplein. 

Uitzoeken maar!

STAP 1: UITZOEKEN

START STAP 7: OPSTOPPEN

Zo ziet het eruit

Weten hoe zo’n nieuwe tafel eruitziet? 

Check de voorkant van dit clubblad. Daar zit 

jeugdburgemeester Max aan tafel bij de echte 

burgemeester. En die tafel – die heeft Rik gemaakt!

STAP 8: SCHUREN

Oud hout is supergaaf!
Hoe gaat het 

met Boeddha?
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Opschoondag
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STATIEGELD 
OP BLIKJES 
Let op: vanaf 1 april zit er statiegeld 
op lege blikjes. En dat is géén 
1 aprilgrap! Kom je tijdens het 
MikMakken lege blikjes tegen? 
Dan zijn die geld waard.

Hoeveel lege blikjes waard zijn? Net zoveel als lege 

plastic flesjes: 15 cent. Statiegeld op blikjes vinden 

we een goede zaak. Hierdoor gooien mensen blikjes 

niet meer zomaar in de natuur. 

Blikjes zijn gemaakt van aluminium. En dus zijn 

ze heel goed te recyclen. Er worden bijvoorbeeld 

nieuwe blikjes van gemaakt. Ook is aluminium 

perfect voor bijvoorbeeld fietsonderdelen.

Belangrijk bij het verzamelen: check of er een 

statiegeldlogo op het blikje staat. Ook handig om 

te weten: blikjes mogen niet platgedrukt zijn, en ook 

niet te erg gedeukt. 

Let op: bostrollen!
Wist je dat je van oude dode bomen kunstwerken kunt maken? 

Dave Harmsworth is daar heel goed in. Met zijn zaag, hamers en 

beitels tovert hij oude bomen om tot… bijvoorbeeld een bostrol! 

Zelf de bostrol zien? Je vindt hem bij speelbos Herperduin. 

Daar stond een oude boom, maar die moest weg. Dave 

maakte er een bostrol van. Die verwelkomt iedereen die een 

wandeling gaat maken, bijvoorbeeld over het blote voetenpad.

MikMak in de bieb
Heb jij het ook gezien? MikMak in de bibliotheek! Je 

kon veel lezen (en leren) over afval. Bijvoorbeeld over 

zwerfafval, recycling en plastic soep. 

Ook hebben we met een aantal MikMakkers zwerfafval 

opgeruimd in de buurt van de bibliotheek in Oss. Twee van 

hen zie je op de foto: Lieke en Janne. Geweldig gewerkt!

In de kerstvakantie kon je een 
aanklooi-workshop doen in museum 
Jan Cunen. En daar waren heel wat 
MikMakkers bij! Zij maakten van afval 
allerlei nieuwe dingen. Of beter gezegd: 
fantasiedingen, die nog niet eens 
bestonden. Eigenlijk hebben we dus 
uitvinders aan het werk gezien! 

Ties was een van de deelnemers. Zijn reactie: “Super 

leuk dat je van afval iets moois kan maken!” Ook Isabelle 

deed mee. Zij maakte een vlecht van mandarijnennetjes. 

Ze vertelt: “Het was heel leuk. Je kunt bijna overal mee 

knutselen, het is verrassend wat je allemaal kunt maken 

van afval.” Mooi gezegd, Isabelle!

Lekker aanklooien

Kate: ‘Kei leuk dat we konden 

knutselen wat we wilde!’
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MikMakkers
  in actie

Heb jij een mooie actiefoto? Stuur die dan op 
naar mikmak@oss.nl en misschien kom jij in 
het volgende clubblad!

1212 1313

Janne en Lieke de Poot (7 en 6 jaar)

ruimen vaak in hun buurt zwerfafval op.

 Geweldig nieuws! Ze kregen er 

zelfs een lintje voor van de burgemeester.

Van harte gefeliciteerd, Janne en Lieke, 

wat zijn we trots op jullie!

Philip en Jacob ruimden met Oud en 

Nieuw een enorme berg vuurwerk op. 

Zelfs hun handige karretje was te 

klein voor de elf zakken afval! 

Hugo en Noor (allebei 9) zijn bij opa en oma

in Oijen aan het MikMakken. Super goed!

MikMakkers Joea, Okke en Lot 
zijn op zondagochtend actief langs 
de Maas in Oijen! Struinen, 
MikMakken en vissen, heerlijk!

Voordat Max (5) en broertje Noah (3) aan het 

kerstdiner begonnen, zijn ze met opa Matt 

eerst een rondje gaan MikMakken! Daar frist

alles en iedereen van op. En het resultaat: 

anderhalve emmer afval. Kijk, dat is scoren!

Wat doet Max het 

liefste met opa?

Pannenkoekenbakken, 

spelen, de hond

uitlaten, en… MikMakken!

Max de jeugdburgemeester, 
helpt ook mee met opruimen!
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Hoe gaat het nu met… 

Boeddha?
Een tijdje geleden hoorde vuilnisman René een vreemd geluid uit zijn vuilniswagen. Het leek wel… Een schreeuw! Of beter gezegd: een heel hard gemiauw! Midden tussen het afval ontdekte hij een kleine, natte en bange kat. René belde meteen de dierenambulance, die het katje redde. Goed nieuws: het gaat de goede kant op!

René hoorde het duidelijk. Ook Mark, de chauffeur 

van de vuilniswagen, wist het meteen: dit is een 

kat. Mark aarzelde geen seconde en stopte de 

wagen. René vertelt: “We wilden niet dat er iets 

ergs zou gebeuren. Daarom belden we meteen de 

dierenambulance.”

Geschrokken

Monique en Martin van de Dierenambulance konden 

het bange katje bevrijden. “We mochten de kat niet 

zelf pakken”, vertelt René. “Want hij zou wild kunnen 

zijn. Je kon duidelijk zien dat-ie in ieder geval erg 

geschrokken was. Hij trilde erg en was ontzettend 

vies… Ik vond het zó zielig!”

Boeddha

Op dat moment wist René al dat hij het katje wilde 

houden. Hij had zelfs al een naam bedacht. “Ik heb 

hem Boeddha genoemd. Dat heeft te maken met de 

plek waar we hem vonden, vlakbij een restaurant dat 

Boeddha heet.”

Aansterken

René moest nog wel even wachten, want misschien 

had Boeddha al een baasje. Maar niemand meldde 

zich, dus komt Boeddha bij René en zijn vrouw Wilma 

wonen! Maar eerst blijft Boeddha een tijdje bij een 

gastgezin. Daar is hij al aardig opgeknapt. Boeddha 

is nog wat schuw, maar speelt al wel met de andere 

katten en poezen in het gastgezin. 

In het nieuws
De reddingsactie van René werd groot nieuws. Hij werd zelfs gevraagd om op tv zijn 

verhaal te vertellen! Maar daar zei hij nee tegen. René vertelt: “Ik vond het zo erg wat 

er met Boeddha was gebeurd… Als ik op tv mijn verhaal zou moeten vertellen, zou ik 

misschien opnieuw verdrietig worden. En dat wilde ik niet.”

Nog een poes!

En er is nog meer goed nieuws: René en Wilma gaan 

nóg een kat adopteren. Of beter gezegd, een poes. 

“We houden enorm van dieren. We hebben zelfs heel 

lang een andere kat gehad. Die is een tijdje geleden 

overleden. We kijken erg uit naar het moment dat 

Boeddha en zijn kameraadje er zijn. Reken maar dat 

we ze allebei flink gaan verwennen!”

Zo is Boeddha gevonden.
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Naam: 

Leeftijd:

Woonplaats:

Kennismaken met  
  mikmakkers

Afval op straat vind ik:

Ik ruim het liefst samen op met:

Dit eet ik heel graag: 

En dit lust ik echt niet: 

Hier heb ik voor het laatst opgeruimd:

Hier ben ik fan van:

Wie ben ik?Wie ben ik?

Later word ik:

Mijn grootste droom: 

Mijn favoriete Mijn favoriete 
film  

tv-programma

boek

Mijn hobby's:

Mijn 

lievelingsvak 

op school:

Daarom ben ik

 MikMakker:
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Ken je Rupsje Nooitgenoeg? Het verhaal 
van de hongerige rups die een prachtige 
vlinder wordt is wereldberoemd. En jij 
kunt je eigen Rupsje Nooitgenoeg maken!

Rebus
Het is lente. Kom jij mee naar buiten?

Oplossing rebus:

OPLOSSING:  . . .  . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . . . . . ?

p=h -v t=l  +e e = m +j  -s

p=n -ds=e +b -l -e

Los de rebus op en ontdek de geheime zin!

PAASHAAS 
KNUTSELEN
Het is weer bijna Pasen. Ga jij ook 
eieren zoeken? En… knutselen? Met 
deze zelfgemaakte paashaaseierdopjes 
smaakt jouw paasei zeker lekkerder.

Zo begin je

1. Knip een wc-rolletje doormidden

2. Plak er gekleurd papier op

3. Knip de oortjes 

4. Teken een gezichtje op je eierdopje

5. Klaar!

Zo begin je

1.   Knip de eierdoos doormidden (in twee lange stukken) 

2.  Schilder 1 eierbakje (dit wordt het hoofdje) 

3.  Schilder de rest in een andere kleur (dit wordt het lijfje)

4.   Droog? Verf dan twee oogjes (of gebruik plakoogjes)

5.   Doe wat lijm op de cocktailprikkers en wikkel de wol eromheen.

6.   Prik op de kop twee gaatjes. Hier steek je de cocktailprikkers in 

(dit zijn de voelsprieten)

7.  Klaar!

En zo maak je er een vlinder van

•  Knip de vleugels uit (op verschillende kleuren papier)

•  Plak ze naast elkaar en versier ze.

•  Klaar is je vlinder!

Leg dit alvast klaar

• Lege eierdozen (karton)

• Gekleurde en zwarte verf

• Twee kleine cocktailprikkers

• Restje wol (zwart of rood)

• Lijm

• Schaar

•  Gekleurd papier (dit gebruik je 

als je van je rups een vlinder 

wil maken)

Maak je eigen 

rupsje Nooitgenoeg
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Doe je mee aan de lentebingo? Ga mee naar buiten en 
zoek deze typische lentedingen! En zoals je weet zijn we 
dol op foto’s. Opsturen maar (mikmak@oss.nl)!

GA JE MEE 
GA JE MEE 

NAAR BUITEN?
NAAR BUITEN?

Wilgenkatjes

De kleine zilverachtige donsjes

aan de kale takken.

Bloesem

De Japanse sierkers bloeit als

een van de eerste bomen. 

Kikkerdril

Je vindt kikkerdril aan de rand

van ondiepe vijvers en slootjes.

Krokussen

Wist je dat bijen dol zijn op de

pollen van krokussen? 

Atalanta

Deze grote zwarte vlinder

herken je aan zijn oranje band

en witte vlekken.

Lieveheersbeestje

Ze komen tevoorschijn zodra 

het zonnetje begint te schijnen.

Bijen

Is het warmer dan een graadje of 9?

Dan komen de bijen naar buiten. 

Lammetjes

De lente is pas begonnen als je

hun gekke spongen hebt gezien.

Niet vergeten!

In de nacht van 25 op 26 maart 

wordt de klok verzet. Dan is het weer 

zomertijd! Of beter gezegd… De tijd 

van lekker lang buiten MikMakken!
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